Gebed van de Dag dinsdag 9 februari 2021

Kerk open 8.30 —9.00 uur

Aansteken van een kaars en een moment van stilte

Opening: Veni Creator Spiritus Veni lumen cordium / Kom schepper Geest. Kom licht van de harten
https://open.spotify.com/track/4nJPMoxq6C10b3mazS9Pns?si=SilwSGYGQUKgvRsd 07t4A

Psalm

112:1 (De Nieuwe Psalmberijming)

Gelukkig is wie in zijn leven

de HEER de eerste plaats wil geven,
wie zich met liefde in blijft zetten
om zich te houden aan zijn wetten.
Hijzelf en zijn nakomelingen
ontvangen eer en zegeningen.

Schriftlezing Exodus 19:1-13

STILTE

Luisterlied Straks bijeen: een lied geschreven in coronatijd
https://kro-ncrv.nl/straks-bijeen-een-lied-geschreven-coronatijd

(Exodus / Shemot Exodus 18:1-20:23 is het gedeelte /Parasja dat

afgelopen Sjabbat is gelezen in de Synagoge: Jitro ‘Jetro’)

Gebed

Dank U, God,
voor de opdracht
die U me laat volbrengen.
Met mijn handen
breng ik zachtheid teweeg,.
Zij vervangen de handen
die niets meer kunnen doen.
Mijn hanen wassen, drogen,
troosten, verzorgen, masseren.
Op die momenten, Heer,
voel ik dat U aanwezig bent.
Als eenvoudig gebed
bied ik U de glimlachen aan
die ik mocht ontvangen,
en ook het leed
dat U me laat verzachten.

Persoonlijk gebed
Onze Vader...

Afsluiting

De Heere schenke ons zijn zegen,

Hij beware ons voor onheil

en geleide ons tot eeuwig leven. Amen
Loven wij de Heere! Wij danken God!

kaars doven

Titus 2:14
Hij heeft Zichzelf voor ons

gegeven, opdat Hij ons zou
vrijkopen van alle

wetteloosheid en voor
Zichzelf een eigen volk zou
reinigen, ijverig in goede
werken.
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